
  

Stel je voor: een school waar nog geen 
kinderen binnen zijn geweest, maar 
waar nu al met liefde aan hun toekomst 
wordt gebouwd. In Veghels Buiten 
starten we een nieuwe school, die op 
1 augustus 2026 haar deuren opent. 

Vanaf dan stappen kinderen vol 
nieuwsgierigheid De Verrekeijk binnen. 
Bij ons krijgt deze nieuwsgierigheid 
alle ruimte, letterlijk én fi guurlijk. 
Want hier gaat leren verder dan de 
muren van de school. 

Dichtbij leren door ver te kijken

Samen met 
ouders

Binnen en 
buiten leren

Wie je bent, 
word je samen

Ervarings gericht 
Onderwijs



De wereld is 
één groot klaslokaal. 

We koesteren, voeden 
en stimuleren de nieuwsgierigheid 
van kinderen.

Deze school is onderdeel vanOBS De Verrekeijk

www.deverrekeijk.nl

deverrekeijk@saamscholen.nl

De wereld
ontdekken

Stralend en met 
plezier naar school 

In verbinding met 
elkaar en de wereld

In Veghels 
Buiten

Wanneer kinderen de ruimte krijgen om 
nieuwsgierig te zijn, wordt leren een 
avontuur. Bij De Verrekeijk geloven we 
dat leren om meer draait dan alleen 
cijfers en woorden. Kinderen groeien 
door te ervaren met hoofd, hart en 
handen, in verbinding met elkaar en 
met de wereld. Zo leren zij verbanden 
leggen tussen wat ze al weten en 
nieuwe kennis of vaardigheden. Net als 
een verrekijker die dichtbij en ver weg 
verbindt, leert De Verrekeijk kinderen 
dichtbij én ver te kijken: naar zichzelf, 
naar anderen en naar de wereld. Altijd 
met nieuwsgierigheid, verwondering en 
vertrouwen.

De collega’s van De Verrekeijk zijn 
meesters in hun vak. Ouders zijn de 
ervaringsdeskundigen van hun kind. 
Als leraren, ouders en kinderen samen 
op pad gaan, ontstaat rijk en 
betekenisvol onderwijs.


